
HART VOOR 
HET HUIS

14 dagen 
ter voorbereiding op ons 

Hart voor het Huis 
dankoffer

Hoop door de Heilige Geest



VOORWOORD
Hallo iedereen van City Life Church,

Binnenkort is het weer Pinksteren. Pinksteren 
is van oudsher het feest van de Eerstelingen 
waar het volk van God vrijwillig hun 
dankoffers bracht in de tempel, het Huis 
van God. De eerste vrucht van de komende, 
nieuwe oogst. Uit dankbaarheid en in geloof. 
Het was tijdens dit grote feest dat de Heilige 
Geest werd uitgestort op de mensen.

Jezus had beloofd: “Ik zal jullie niet als wezen 
achterlaten.” Wat zijn we dankbaar dat God 
ons vult met Zijn liefde, Zijn vrede en vreugde! 
Daarom brengen wij als kerk ook een speciaal 
offer met Pinksteren. 

Om de geboorte van de Kerk te vieren. Een 
offer dat ons wat mag kosten. Vrijwillig. Als 
dank voor wat God doet in ons midden. Zoals 
de vele nieuwe mensen die God vinden. 
Tijdens de diensten. Op de volle Alpha 
cursussen. De mensen die zich laten dopen. 
De groeiende CLC familie van kerken. Levens 
die worden veranderd door Zijn goedheid. 
Een investering in wat God nog gaat doen 
in ons midden komende tijd. We geven niet 
aan ‘de kerk’ maar veeleer aan Jezus Die Zijn 
gemeente bouwt. We geloven met elkaar voor 
een seizoen van grote oogst. Van velen die 
Hem leren kennen. Jong en oud.



Ons jaarthema is ‘He is our Hope!’ Hij is 
onze hoop, voor ons, onze kerken en onze 
steden. Die mooie boodschap dragen we 
graag uit. We investeren bijvoorbeeld in CLC 
Antwerpen. Eric en Hannah bouwen daar een 
mooie campus. Ze verhuizen deze zomer naar 
Antwerpen. Tijdens de Pinksterdag zullen we 
ze uitzegenen en dus officieel uitzenden. 

Als we ons voorbereiden deze dagen op ons 
speciale Hart voor het Huis offer doen we 
dat in geloof en verwachting dat God het 
offer zal gebruiken om vele zoekenden thuis 
te brengen in Zijn Huis. Investeren in onze 
mooie missie als kerk. Mensen helpen Jezus 
te vinden en een nieuwe vrijheid, een nieuwe 
identiteit in Hem te gaan ervaren. Zo mooi en 
kostbaar - zeker ook in de wereld waar we in 
leven en die zo geschud wordt. David zei het 
al, nadat hij zelf een groot offer had gebracht 
voor de bouw van Gods Huis; “wie is heden 
bereid zijn of haar offer te schenken aan de 
Heer?” (1 Kronieken 29). Vrijwillig. 

We zeggen wel eens: we vragen niet om 
je geld, we vragen om erover te bidden. 
Wat kan je doen? Wat legt God op je hart? 
Neem daar de tijd voor. 2 Korinthe 9:7 zegt: 
‘En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart 
heeft voorgenomen, niet met tegenzin of 
gedwongen, want God heeft de blijmoedige 
gever lief.’

Klaas Jan Zegwaard heeft weer deze 
prachtige 14 dagen overdenkingen 
geschreven. Geniet ervan. 
Gods zegen toegewenst terwijl je je 
voorbereidt op het Hart voor het Huis offer 
met Pinksteren. 


Senior pastors 
City Life Church

Erald & Mathilde



01 ER IS HOOP!Zondag 22 mei
Romeinen 5:5 (HSV)
En de hoop beschaamt niet, omdat de 
liefde van God in onze harten uitgestort is 
door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

De komende twee weken gaan we met 
elkaar nadenken over de hoop die wij 
mogen hebben en wat dit voor ons 
betekent. Wat betekent het eigenlijk om 
hoop te hebben? Het oorspronkelijke woord 
dat in het Grieks wordt gebruikt (voor de 
liefhebbers: ἐλπίς) houdt in dat je zeker bent 
over wat komen gaat. Dat je vertrouwen 
hebt dat er iets gaat gebeuren. En eigenlijk 
gaat het bijna altijd over een positieve 
hoop.

Waar hoopt Paulus, de schrijver van de 
brief aan de Romeinen, op? In Romeinen 
5:2 zegt Paulus dat het gaat over het feit 
dat hij uiteindelijk de luister van God zal 
zien. Paulus weet gewoon dat hij de glorie 
van God zal gaan ervaren. Dat is de hoop 
die jij en ik, wij allemaal als kinderen van 
God, hebben: onze toekomst zal zijn in de 
aanwezigheid van God waar we Zijn glorie 
zullen ervaren. 

Over die hoop, die zekerheid gaan we de 
komende weken verder nadenken. Maar 
onthoud: het gaat er dus niet over ergens 
een beetje op hopen – het is hoop die God 
biedt, en dan gaat het over zekerheid die je 
tegemoet kan zien.

Denk eens na
Waar hoop jij eigenlijk op?
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02 GOD ZAL DIE HOOP 
NIET TELEURSTELLENMaandag 23 mei
Romeinen 5:5 (HSV)
En de hoop beschaamt niet (stelt niet teleur), 
omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 
gegeven is.

Over iets minder dan 2 weken is het 
Pinksteren. We gedenken dat God de Heilige 
Geest heeft uitgestort over Zijn kinderen en 
we vieren eigenlijk de geboorte van de kerk. 
Dat de Heilige Geest zou worden gezonden 
had Jezus al aangekondigd in de tijd dat Hij 
nog optrok met zijn discipelen. Jezus zei in 
Johannes 16:7 (BGT): “Het is alleen maar goed 
voor jullie dat ik wegga. Want anders kan 
jullie helper, de heilige Geest, niet komen.”

En die Heilige Geest is gekomen! Gods liefde 
is in onze levens uitgestort. 

En zeg eens eerlijk: zou onze God, de 
Schepper van hemel en aarde, die er voor 
kiest om in ons te komen wonen en die wij 
mogen aanspreken met Papa – zou die God 
ons ooit teleurstellen? 

Denk eens na
Durf jij je vertrouwen op God te stellen en dat 
hardop in je gebed tegen God uit te spreken? 



03 HOOP = VAST VERTROUWEN 
= ZEKER WETENDinsdag 25 mei
Romeinen 5:5 (HSV)
En de hoop beschaamt niet, omdat 
de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, 
Die ons gegeven is.

Op dag 1 van deze overdenkingen 
lazen we dat onze hoop is gekoppeld 
aan een overtuigd, vast vertrouwen. 
En dit vertrouwen is gekoppeld 
aan een zeker weten. Een hoop die 
beschaamt kan dus gewoon niet 
bestaan. Beschamende hoop zou ons 
teleurstellen; verwachtingen zouden 
niet uitkomen. Paulus wil in deze tekst 
dus nog maar eens benadrukken: 
God zal onze hoop, jouw hoop 
gewoon niet beschamen. Dit is een 
uitgangspunt in ons leven.

En als we dan weten dat God niet zal 
beschamen, dan begrijpen we ook dat 
we vast vertrouwen mogen hebben. 
Eigenlijk weten we dan dat die hoop 
een zekerheid wordt. Geen twijfel 
mogelijk!

Denk eens na
Denk je dat God de hoop die Hij geeft 
ooit zal beschamen?

R 5:5

R 5:5

R 5:5





04 ONS DAGELIJKS LEVEN, 
GEKENMERKT DOOR DE 
HOOP DIE HIJ HEEFT

Woensdag 25 mei
Handelingen 2:25, 26 (NBV)
Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom 
verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong 
van blijdschap. Vervuld van hoop rust mijn 
lichaam…

Deze tekst komt uit de toespraak die Petrus 
hield na de uitstorting van de Heilige Geest. 
Het is mooi om te lezen dat Petrus zegt dat 
hij ten diepste, in zijn hart, gewoon blij is. En 
het is mooi om te zien dat de tong van Petrus 
jubelt van blijdschap. Maar dan komt de 
derde stap, de conclusie waarin hij zegt dat 
hij vervuld is van hoop. Het woord ‘vervuld’ 
wat Petrus gebruikt betekent dat hij helemaal 
vol zit met hoop. Geen enkele ruimte meer 
voor iets anders. Ook geen ruimte meer voor 
twijfels. 

Petrus had ook anders naar de situatie 
kunnen kijken. Maar Petrus wist gewoon, net 
zoals David dat wist tijdens zijn leven, dat 
God aan zijn zijde staat. Omdat wij kinderen 
van God zijn, mogen wij dat ook weten: God 
staat aan onze zijde! We hoeven niet bang te 
zijn. Vervuld van hoop mogen we rust ervaren. 
Wat mooi dat we met ons Hart voor het Huis 
offer mogen investeren in een plaats van 
hoop: de kerk! Samen is het makkelijker om te 
blijven hopen.

Denk eens na
Zijn er aspecten in jouw leven die je aan het 
wankelen kunnen brengen? Weet: je hoeft niet 
te wankelen, vervuld van hoop mag je rust 
ervaren. 



05 GOD IS GROTER DAN 
OMSTANDIGHEDEN Donderdag 26 mei
Romeinen 4:18 (NBV)
Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef 
Abraham hopen en geloven dat hij de vader 
van vele volken zou worden, zoals hem was 
beloofd.

Soms bestaan er situaties waar gebaseerd op 
menselijke maatstaven alle hoop vervlogen 
kan zijn. Probeer je eens in te leven in de 
situatie van Abraham: God had Abraham 
beloofd dat hij stamvader zou zijn van vele 
volken. Maar een kleine complicatie: Abraham 
was op dat moment al 75 jaar oud. En Sarah 
al 65 jaar oud. Niet echt leeftijden waarop 
je nog kinderen krijgt. En realiseer je ook 
dat Abraham en Sarah nog 25 jaar moesten 
wachten totdat hun zoon Izaäk werd geboren. 
Dit lijkt typisch een geval waarin alle hoop 
vervlogen was bij Abraham en Sarah. 

Maar in het hierboven genoemde vers staat 
dat “Abraham bleef hopen en geloven dat 
hij de vader van vele volken zou worden”. 
Abraham kende God en hij had zo’n 
vertrouwen in God dat hij bleef hopen op 
dat wat God had beloofd. Zelfs Sarah kon er 
alleen nog maar om lachen dat Abraham bleef 
geloven. Maar uiteindelijk bleek dat de hoop 
van Abraham terecht was geweest: ze kregen 
een zoon, Izaäk.

Denk eens na
In sommige omstandigheden is het op 
basis van menselijke maatstaven bijna 
onmogelijk om nog te hopen. Dat kan gaan 
over persoonlijke omstandigheden maar kan 
bijvoorbeeld ook te maken hebben met je 
gezin, je huwelijk of je financiën. Waar vind 
jij het moeilijk om nog te geloven voor een 
wonder?



Romeinen 8:22-26 (NBV)
Toch is er hoop,  ... de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij ... en zal delen 
in de vrijheid en luister die Gods kinderen 
geschonken wordt.  ... Wij weten dat de hele 
schepping nog altijd zucht en lijdt.  ...ook 
wijzelf ... zuchten in onszelf in afwachting van 
de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In 
deze hoop zijn we gered... Als wij hopen op 
wat we nog niet zien, blijven we ... volharden. 
En bovendien komt de Geest onze zwakheid 
te hulp... !

De Bijbel is heel eerlijk over de 
omstandigheden waar we nu nog in leven. 
In deze tekst wordt veel beeldspraak gebruikt: 
“De schepping is nog niet bevrijd van 
slavernij” en “De schepping zucht en lijdt…”. 
Als we kijken naar het nieuws worden we 
overspoeld met bewijzen voor dit vers. Het 
is duidelijk dat er op deze aarde nog veel 
gaande is. Als we spreken met mensen uit 
Oekraïne bijvoorbeeld, krijgen we heftige 
verhalen te horen. Dat maakt ons bewust van 
het lijden van deze schepping. 

Maar dit vers eindigt niet negatief, maar met 
een positieve uitspraak: wij zijn gered in de 
hoop die we hebben. We mogen hopen, 
gewoon weten dat we uiteindelijk de glorie 
van God zullen gaan ervaren. Wat een mooi 

vooruitzicht. Dat wil niet zeggen dat het nu 
altijd makkelijk is, dat klopt helemaal. Maar 
gelukkig: de Heilige Geest is gekomen, de 
Geest die onze zwakheid tegemoet komt en 
ons wil helpen in moeilijke tijden. 

Denk eens na
Heb jij de Heilige Geest wel eens gevraagd 
in jouw leven om je kracht te geven op het 
moment dat jij je realiseert dat je het zelf niet 
meer kan oplossen? 

06 ER IS HOOP! MAAR DE 
OMSTANDIGHEDEN ZIJN 
NIET ALTIJD MAKKELIJKVrijdag 27 mei



Psalm 71:5 (NBV)
U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van 
jongs af vertrouw ik op U.

Volgende week zondag is het Pinksteren! Het 
is goed om in deze tijd van voorbereiding 
naar Pinksteren ons bewust te zijn wat hoop 
inhoudt, wat hoop voor ons betekent en dat 
we hoop mogen uitdelen. Of het nu bewust 
waren of niet; vanaf het moment dat we 
geboren zijn is God altijd degene geweest 
op wie we mochten en altijd mogen blijven 
hopen. En Hij zal ons niet teleurstellen. 

Er is zeker ook hoop voor City Life Church! 
We zien het aantal bezoekers weer groeien, 
we zien mensen die worden gedoopt, we 
merken dat er enorm veel belangstelling is 
voor Alpha. Er gebeurt veel. We mogen hoop 
in de wereld brengen door Gods Huis heen! In 
Handelingen 2 wordt beschreven hoe mensen, 
overal vandaan, naar Jeruzalem kwamen om 
daar een offer te brengen. En je ziet wat er 
gebeurt: de Heilige Geest wordt uitgestort en 
de gemeente in Jeruzalem groeit met grote 
stappen. 

Denk eens na
Aan het begin van deze overdenkingen ben 
je hopelijk geïnspireerd geraakt om te gaan 
bidden en nadenken wat je kan geven voor 
het Hart voor het Huis offer, volgende week 
met Pinksteren. Jouw geschenk aan God. 
Waar geloof je God voor terwijl je je aan het 
voorbereiden bent? 

07 DE CONCLUSIE TOT 
NU TOE Zaterdag 28 mei



R 5:5

R 5:5

R 5:5



08 LATEN WE GOD 
PRIJZEN WANT ALLE 
HOOP KOMT VAN HEM!Zondag 29 mei
Handelingen 2: 25, 26 (NBV)
Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom 
verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van 
blijdschap. Vervuld van hoop rust mijn lichaam… 

Deze tekst is al eerder aangehaald, op dag 
4. In die overdenking kwam naar voren 
dat omstandigheden je soms aan het 
wankelen kunnen brengen. Maar als je de 
context leest van deze tekst, dan gaat het 
er hier ook specifiek over dat hoop je aan 
het jubelen brengt. Dat hoop je blijdschap 
geeft, perspectief biedt en jou helpt God te 
aanbidden.

Aanbidding wordt in het Engels vertaald 
als worship. Worship gaat niet alleen over 
het zingen van een paar nummers op 
zondagochtend. Worship gaat veel meer over 
een levenshouding. Als God zichzelf meer 
en meer openbaart aan de mensen, komt er 
blijdschap in je hart. En dat houd je niet voor 
jezelf, het kan niet anders dan dat de wereld 
rondom je dat ziet. Het resultaat van hoop is 
dan uiteindelijk een toename van aanbidding: 
meer en meer mensen zullen God aanbidden 
omdat ze begrijpen wat het betekent dat God 
jouw hoop is!

Denk eens na
Worship is een levenshouding. Kunnen mensen 
rondom jou zien dat jij God aanbidt? De 
hoop die God geeft is zo bijzonder – het kan 
bijna niet anders dan dat we God meer gaan 
aanbidden!



‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, 
omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door 

de Heilige Geest, die ons gegeven is.’

- Romeinen 5:5





09 HOOP ALS ANKER 
VOOR DE ZIEL Maandag 30 mei
Hebreeën 6:18, 19 (NBV)
… dat God liegt is uitgesloten. Het is onze 
toevlucht vast te houden aan de hoop op wat 
voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker voor onze 
ziel…

Een anker is een werktuig om een schip te 
verhinderen weg te drijven. Als het anker op 
de juiste plek is neergelegd, kan het enorm 
gaan stormen maar zal het schip niet van zijn 
plaats losraken en de storm doorstaan. In de 
vroegchristelijke periode was het anker al het 
symbool van de hoop. Wanneer je oprechte 
hoop hebt kan dit getoond worden door 
standvastigheid, vastberadenheid en trouw. 
Net zoals dat schip dat niet van zijn plaats zal 
losraken.

Als wij hopen op God zal dat een anker zijn 
voor ons leven. Dit anker stelt ons in staat om 
standvastig, vastberaden en trouw te zijn in 
wat we doen. En op deze wijze niet met alle 
winden mee te waaien.

Denk eens na
Wat betekent het anker voor je in jouw leven? 
Wat voor stormen heb jij kunnen doorstaan?



Romeinen 12:12 (NBV)
Wees verheugd door de 
hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk.

De stormen waar we het 
gisteren over hadden 
kunnen soms erg heftig zijn. 
Paulus, als schrijver van de 
Romeinenbrief, is ook heel 
eerlijk: er zullen momenten zijn 
dat je tegenspoed ondervindt. 
Op die momenten is het 
niet vanzelfsprekend dat we 
verheugd en standvastig 
zijn. Maar hier ligt wel een 
boodschap voor ons allen. 
Als het tegen zit, als de 
omstandigheden moeilijk 
zijn en je niet automatisch 
verheugd en/of standvastig 
bent, roept Paulus je op tot 3 
belangrijke daden:

1.“Wees verheugd”! Er staat 
niet: “Doe je best verheugd te 
zijn” en er staat ook niet: “Doe 
maar alsof je verheugd bent”. 
Paulus roept: “Wees verheugd 
door de hoop die je hebt”!

2.“Wees standvastig”! In 
moeilijke situaties kan het soms 
aantrekkelijk zijn om weg te 
lopen. Een ontsnappingsweg 
bewandelen. Maar opnieuw 
is Paulus duidelijk: “wees 
standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt”!

3.“Bid onophoudelijk”. Er is 
geen betere plaats om naar 
toe te gaan als je middenin 
een storm zit: ga naar God. Op 
Hem mag je hopen – we weten 
tenslotte dat Hij ons nooit zal 
teleurstellen.

Denk eens na
Iedereen heeft wel eens 
moeilijke momenten. Probeer 
nu alvast te bedenken wat jij 
gaat doen als het volgende 
moeilijke moment op je pad 
komt: 
1) wees dan verheugd
2) wees standvastig 
3) bid onophoudelijk

10 EN ALS HET DAN 
EENS MOEILIJK IS? Dinsdag 31 mei



11 BEN JE BEREID OM JOUW 
HOOP MET ANDEREN TE DELEN?Woensdag 1 juni1 Petrus 3:15 (NBV)
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u 
leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid 
om u te verantwoorden. 

Laten we eerlijk zijn: de een heeft eerder 
zijn antwoord klaar dan de ander. Maar 
de hoop die in ons is, het kernthema 
van deze overdenkingen, is zowel voor 
extroverte als voor introverte mensen 
beschikbaar. Die hoop is voor iedereen 
beschikbaar. De afgelopen dagen 
hebben we gelezen wat die hoop voor 
ons betekent en voor ons doet. Het is 
geweldig als wij ons dit echt bewust zijn. 
Maar alsjeblieft: laten we dit niet voor 
onszelf houden. Deze hoop kan ook 
zoveel gaan betekenen in de levens van 
onze collega’s, medestudenten, familie, 
enzovoort. 

Als meer mensen zich gaan beseffen 
welke hoop ze van God mogen ontvangen 
(en dat is niet exclusief voor een clubje, 
maar beschikbaar voor alle mensen) zal 
dat invloed hebben op onze omgeving, 
onze maatschappij, ja zelfs op de wereld 
waarin wij leven.

Denk eens na
Als iemand jou nu vraagt: “Hoe komt het 
dat jij zo hoopvol bent?” bestaat de kans 
dat je niet meteen een antwoord bij de 
hand hebt. Neem eens de tijd om na te 
denken wat voor antwoord jij op zo’n 
vraag gaat geven.



Woensdag 1 juni



12 DE HOOP MAG 
GROEIEN! Donderdag 2 juni
Romeinen 15:13 (NBV)
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de 
kracht van de heilige Geest.

Sommige mensen lijken haast onbegrensd te 
kunnen hopen op iets terwijl het in de praktijk 
eigenlijk onmogelijk lijkt dat deze hoop ooit 
zal worden vervuld. Andere mensen vinden 
het sowieso moeilijk om nog ergens op te 
hopen – in het verleden zijn verwachtingen 
vaak teleurgesteld. Het is voor hen moeilijk 
om met een rooskleurige blik naar de 
toekomst te kijken.

De meeste mensen zitten hier ergens tussenin. 
Gelukkig mag je weten dat jouw hoop nog 
steeds kan blijven groeien. Paulus bidt de 
mensen toe dat de hoop zal blijven toenemen 
door de kracht van de Heilige Geest. Wat 
bijzonder dat we de uitstorting van de Heilige 
Geest over 3 dagen gaan herdenken met 
Pinksteren. En tegelijkertijd mag je ook weten 
dat door jouw geloof, God jou wil vervullen 
met vreugde en vrede. Wat een geweldig 
mooie beloftes worden hier gegeven!

Denk eens na
In je geloof kan je dus worden vervuld met 
vreugde en vrede en door de kracht van de 
Heilige Geest mag de hoop in jou blijven 
groeien. Zie jij dit ook gebeuren? En wat doe 
jij als je dat niet ziet in de praktijk?



13 ONZE PROCLAMATIE!Vrijdag 3 juni
1 Timotheus 4:10 (NBV)
Wij hebben onze hoop gevestigd op de 
levende God, die de redder is van alle 
mensen, bovenal van de gelovigen.

We naderen het einde van deze serie 
overdenkingen in aanloop naar het 
Pinksterfeest. De afgelopen dagen hebben 
we veel gelezen en geleerd over de hoop 
die God ons heeft beloofd. 

In ons leven staan we nu eigenlijk op 
een kruising: gaan we aan de slag met 
alles wat we hebben geleerd, hebben 
opgestoken of hebben begrepen? Gaan 
we ons ook daadwerkelijk openstellen 
voor de hoop die God ons wil geven? Of 
nemen we deze informatie ter kennisgeving 
aan en doen we hier verder niets mee? 
In de bovengenoemde tekst wordt de 
conclusie van deze serie overdenkingen 
geproclameerd. Let op: dit doe je niet 
zozeer individueel maar vooral met 
anderen samen: “Wij hebben onze hoop 
gevestigd…” 

Denk eens na 
De keuze is aan jou! Praat eens met 
anderen op je connect, met de mensen in 
jouw gezin of met  je christelijke vrienden 
over wat die hoop voor jou betekent. Je 
kan zelfs benoemen waar je het moeilijk 
vindt om hoop te hebben. En bemoedig 
dan elkaar op zo’n manier dat de hoop blijft 
groeien.





14 ONZE HOOP ZAL NOOIT 
TELEURSTELLEN! Zaterdag 4 juni
Rom 5:5 (HSV)
En de hoop beschaamt niet, omdat de 
liefde van God in onze harten uitgestort 
is door de Heilige Geest, Die ons 
gegeven is.

Morgen vieren we Pinksteren! Hoe 
bijzonder is het dat God in de persoon 
van de Heilige Geest in onze levens wil 
wonen. En dat wil Hij bij ons allemaal, bij 
elk individu, bij iedereen. En als Hij dan 
in ons woont, wil Hij ons kracht geven, 
ons blijdschap en vreugde brengen 
en ons bevestigen in de hoop die we 
van Hem mogen ontvangen. En dan 
mogen we weten, realiseren en beseffen 
dat onze Hoop ons echt nooit zal 
teleurstellen.

Denk eens na
Nu we aan het einde van onze 
overdenkingen zijn gekomen, is het 
goed om stil te staan bij alles wat 
we hebben geleerd. En ook om na te 
denken hoe wij God willen eren met 
onze giften. We vieren morgen het 
ontstaan van de kerk. Dus eigenlijk 
een soort verjaardag van de kerk. 
En naar een verjaardag neem je een 
cadeau mee. Wat heb jij voor cadeau in 
gedachten tijdens het Pinksterfeest?



BESTEMMINGEN VAN 
HART VOOR HET HUIS

ONS HUIS 
We investeren in een nieuwe geluidstafel in 
de kerkzaal. De huidige tafel kan niet meer 
worden geupdate, heeft een aantal bugs en 
valt regelmatig uit. Een goede geluidstafel 
helpt het team op het podium om samen 
de gemeente in Leeuwarden, Heerenveen 
en online in aanbidding te leiden. Daarnaast 
communiceren de geluidstafels in de kerkzaal 
en voor de Livestream met elkaar.

 

ONZE STAD 

In de Stad willen we investeren in Heechterp-
Schieringen, één van de armste wijken van 
ons land. Iedere week op woensdagavond 
kunnen mensen uit de wijk eten bij Lekker 
Briek in het wijkgebouw. We willen hen helpen 
met financiën voor de aankleding en een 
salad-bar, waar mensen gezonde groenten 
kunnen krijgen. Door armoede vallen dure 
groenten vaak van het menu, wat tot veel 
langdurige gezondheidsklachten kan leiden. 

Met ons Hart voor het Huis offer willen we zegenen dichtbij en ver weg. Zoals:



ONZE WERELD    
Voor de Wereld willen we zoveel mogelijk 
geld kunnen meegeven aan de werkreis naar 
Jordanië eind oktober. Fedde en Afke hebben 
in april laten zien hoe slecht de staat is van de 
keuken en badkamer in het gastenverblijf. 

Dit najaar zal er een groep mensen vanuit 
Heerenveen en Leeuwarden daar naartoe 
gaan wat een enorme bemoediging is voor 
Fedde en Afke en om te hulpen klussen.



NAWOORD

We hopen dat deze dagelijkse overdenkingen 
de afgelopen 2 weken hebben geholpen om 
meer te leven vanuit de hoop die we ontvan-
gen door de Heilige Geest. Een hoop die nooit 
beschaamd zal worden. 

Morgen is het Pinksteren. We gaan een Hart 
voor het Huis offer brengen aan onze God, die 
ons gemaakt heeft en ons steeds weer nieuwe 
hoop geeft. Wat geweldig dat die hoop ons 
anker is in elke storm en we daarvan mogen 
uitdelen in ons persoonlijk leven en de door 
de kerk heen.

In Ezechiël 44 zien we dat de priester ook 
weer een zegen uitsprak over het huis van 
wie het offer bracht. Waar geloof jij God voor, 
voor jouw huis? Tijdens het Hart voor het Huis 
offer zal iemand van het gebedsteam samen 
met jou bidden hiervoor.

Dank je wel voor jouw bijdrage. Het maakt 
een groot verschil!

Erald & Mathilde

Hoop door de Heilige Geest
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Geven
Je kunt geven via 

clcleeuwarden.nl/geven of door in de dienst 
een machtigingskaart in te vullen. 

Je kunt ook contant geven.

Tip: giften aan City Life Church die je kunt 
aantonen kun je aftrekken van de belasting.

Bijbelteksten
De Bijbelteksten bij deze overdenkingen

zijn overgenomen uit:
           HSV Herziene Statenvertaling 

BGT Bijbel in Gewone Taal
NBV Nieuwe Bijbelvertaling

Colofon
Dit is een uitgave van City Life Church Family

Mei 2022
Niets uit deze uitgave mag zonder 

toestemming worden overgenomen
info@citylifechurch.nl
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